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BERICHTEN VANUIT HET PASTORAAT 
     IN DE VOMMMM-PAROCHIES

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, 
Mook, Molenhoek

Woord van de pastoor (vanuit het kerkbestuur)

H. Antonius Abt – fusie

Zoals u weet heeft begin dit jaar bisschop van den Hout zijn officiële 
goedkeuring gegeven om de 6 parochies VOMMMM te fuseren tot 
één parochie ‘heilige Antonius Abt’.
Dit jaar is aan dat fusieproces invulling gegeven. Het kerkbestuur 
heeft de zes parochies opgeheven bij de Kamer van Koophandel, 
Belastingdienst etc. en één nieuwe parochie opgericht. De stroom 
van zo’n 20 belastingbrieven die ik in de maanden daarna mocht 
ontvangen, was indrukwekkend. Gelukkig kon ik ze doorgeven aan 
de penningmeester, die meer verstand van dit soort zaken heeft. 

Na de zomervakantie willen we dan ook uiting geven aan de nieuwe 
parochiesamenwerking door een feestelijke Heilige Mis waarbij we 
de medewerking vragen van zoveel mogelijk koorleden en de 
vrijwilligers om er iets moois van te maken. Die viering is in het 
eerste weekend van Oktober, op zondag 5 Oktober om 
11:00 uur in de parochiekerk te Mook.

Aan het begin van het nieuwe kerkelijke jaar (1ste advent zondag 
2025) willen we ook website en e-mailadressen aanpassen. Dit 
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werk is grotendeels al gedaan, dank aan de werkers op de 
achtergrond!
Pastoor Theo Miedema

Heiligsprekingen op 7 september
Wie is computerheilige Carlo Acutis?

Door het overlijden van paus Franciscus moest de voor 27 april 
geplande plechtigheid worden uitgesteld, maar op zondag 7 

september wordt Carlo Acutis toch 
officieel door de nieuwe paus heilig 
verklaard. Wie was deze bijzondere 
tiener, die op 15-jarige leeftijd overleed 
en als eerste heilige afgebeeld wordt in 
jeans en met een laptop?

Carlo Acutis werd op 3 mei 1991 in 
Londen geboren in een Italiaanse familie. 
Niet lang daarna verhuisde het gezin 
naar Milaan. Daar groeide Carlo op. Hij 
overleed op 12 oktober 2006 in Monza 
aan de gevolgen van leukemie. Carlo 

was een gewone jongere van zijn tijd, die graag met computers 
werkte. Hij was ook een gelovige jongere, die regelmatig naar de 
kerk ging en een sterk gevoel had voor rechtvaardigheid. Hij nam 
het op voor gehandicapte leeftijdsgenoten, wanneer zij op school 
gepest werden. Ook trok hij zich het lot aan van vrienden met 
gescheiden ouders.

Het programmeren van computers was zijn grote passie. Ook was 
hij zeer geïnteresseerd in eucharistische wonderen. Sinds zijn elfde 
hield hij daar een overzicht van bij. In 2005 ontwierp hij een eigen 
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website met een overzicht van eucharistische wonderen, waaronder 
dat van Meerssen. Met zijn website wilde Carlo moderne media 
inzetten om het evangelie te verkondigen. Hij schreef op zijn site: 
"Hoe meer eucharistie we ontvangen, hoe meer we zullen worden 
zoals Jezus, zodat we op deze aarde een voorproefje van de hemel 
zullen hebben."

Toen Carlo leukemie kreeg zei hij: "Ik offer al het lijden dat ik zal 
moeten dragen voor de Heer, voor de paus en de Kerk." Graag had 
hij nog een pelgrimstocht naar plaatsen van de bekende 
eucharistische wonderen willen maken, maar zijn verslechterende 
gezondheidstoestand liet dat niet toe. Als iemand hem vroeg of hij 
pijn had, zei Carlo: "Er zijn mensen die veel meer lijden dan ik."

Na zijn overlijden op 12 oktober 2006 werd hij volgens zijn eigen 
wens in Assisi begraven. Daar ligt hij sinds zijn zaligverklaring in 
2020 opgebaard in een schrijn, gekleed in een trainingspak. 
Wereldwijd geldt Carlo Acutis voor veel jonge gelovigen als een 
rolmodel. Op zondag 7 september zal paus Leo XIV hem heilig 
verklaren.

Pier Giorgio Frassatti
Beschermheilige van bergsporters, atleten 
en broederschappen

Voor Pier Giorgio Frassati werd heiligheid 
zichtbaar in vriendschap, sociale betrokkenheid 
en een passie voor de bergen. Een voorbeeld 
dat nog steeds inspireert voor iedereen die 
geloof, vreugde en actie wil combineren. Carlo 
Acutis wordt de beschermheilige van katholieke 
jongeren en internetgebruikers (gevierd op 12 
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oktober), terwijl Pier Giorgio Frassati de beschermheilige wordt van 
bergsporters, atleten en broederschappen (gevierd op 4 juli).

Pier Giorgio Frassati (1901–1925) werd geboren in een gegoede 
familie in Turijn. Zijn vader richtte de bekende Italiaanse krant La 
Stampa op en was enkele jaren ambassadeur in Berlijn (1918–
1922). Zijn moeder was schilderes en introduceerde hem in de 
bergen. Na privéonderwijs ging hij naar een jezuïetencollege. 
Aanvankelijk overwoog hij priester te worden, maar door 
familietegenstand koos hij voor een studie aan de mijnbouwschool 
van Turijn. Al op jonge leeftijd wijdde hij zich aan armen en 
kansarmen, en zijn studie bood hem contact met arbeiders.

In 1918 trad hij toe tot de conferenties van Sint-Vincentius van Paul 
om de behoeftigen te helpen met giften en bezoeken. Politiek actief, 
verdedigde hij de waarden van het christelijk-democratische 
gedachtegoed en nam hij deel aan het eerste congres van de 
Italiaanse Katholieke Jeugd in Rome. Toen hij werd gearresteerd, 
wilden de politie hem vrijlaten vanwege zijn vader als ambassadeur, 
maar hij weigerde zonder zijn vrienden vrijgelaten te worden.

Tijdens een bezoek aan Berlijn in 1921 verklaarde hij: "Ik wil op alle 
mogelijke manieren de mensen in mijn land helpen, en dat kan ik 
beter als leek dan als priester, omdat priesters bij ons – anders dan 
in Duitsland – geen contact met het volk hebben. Een 
mijnbouwkundig ingenieur kan, door het juiste voorbeeld te geven, 
meer bereiken."

“Zolang mijn geloof mij de kracht geeft, zal ik altijd gelukkig zijn: 
droefheid moet worden verbannen uit harten die door geloof worden 
gedragen.”
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Compagnie des Types Louches
Op 28 mei 1922 trad hij toe tot de dominicaanse broederschappen 
en deed in 1923 zijn eeuwige professie 
onder de naam broeder Jérôme. Dat jaar 
stond ook in het teken van zijn verzet 
tegen het fascisme en het verzet van zijn 
ouders tegen zijn huwelijk met zijn grote 
liefde, Laura Hidalgo.

Het jaar daarop richtte Pier Giorgio 
samen met enkele vrienden uit de 
gegoede burgerij de Compagnie des 
Types Louches op: studenten, 
grapjassen en bergliefhebbers die elkaar 
spiritueel steunden, volgens hun motto: “Wij mogen niet simpelweg 
voortleven; wij moeten echt leven.” Na afstand te hebben genomen 
van de politiek, wijdde hij zich volledig aan de armen.

Aan zijn jong getrouwde zus schreef hij:
"Zolang mijn geloof mij de kracht geeft, zal ik altijd gelukkig zijn: 
droefheid moet worden verbannen uit harten die door geloof worden 
gedragen."

Polio
Pier Giorgio overleed op 4 juli 1925 aan polio, opgelopen tijdens zijn 
bezoeken aan de armen. Bij zijn begrafenis realiseerde zijn familie 
zich pas hoe omvangrijk zijn werk was, toen duizenden mensen 
naar de kerk trokken. In 1981 werd zijn lichaam bij de opgraving 
intact aangetroffen. Pier Giorgio werd in 1987 eerbiedwaardig 
verklaard en in 1990 zaligverklaard. Tijdens de 
Wereldjongerendagen van 2000 in Rome kreeg hij opnieuw grote 
aandacht, en ter gelegenheid van zijn heiligverklaring werd zijn 
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lichaam voor het eerst buiten Turijn tentoongesteld, in de Basiliek 
van Santa Maria sopra Minerva in Rome.

Honderd jaar na zijn dood spreekt broeder Pier Giorgio Frassati nog 
steeds tot de harten door de kracht van zijn inzet. Zijn 
heiligverklaring viert niet alleen een genereuze jongeman, maar 
herinnert eraan dat heiligheid overal kan worden geleefd, op 
bergtoppen, in sportieve inspanning, binnen vriendschappen, 
passies en persoonlijke strijd.

Bronnen:
https://www.dominicanen.org/nl/inspiratie-artikelen/heiligverklaring-
van-pier-giorgio-frassati
https://catholiconline.news/wp-content/uploads/2025/06/Carlo-
Acutis-and-Pier-Giorgio-Frassati.jpg

14 september Feestdag van de Kruisverheffing 
De moeder van keizer Constantijn van Rome reisde naar het heilig 
land (circa 324 n. Chr) om de heilige christelijke plekken te 
onderzoeken en te herstellen. In Jeruzalem werd in een droge 
cisterne drie kruisen gevonden. Eén daarvan was het kruis van 
Christus. 
Bij Jezus’ kruisiging en dood vlak voor het Pesachfeest werden snel 
de kruisen uit het zicht gebracht en in die cisterne gegooid. Dat was 
omwille van de voorbereiding op het Joodse Pesachfeest. Een 
bebloed kruis was onrein en een aanstoot voor de joodse pelgrims. 

Keizerin Helena vond bij die zelfde zoekactie ook het rotsgraf van 
Christus. Een zieke werd op het kruis gelegd en bij één van de drie 
kruisen genas de zieke onmiddellijk. Dat was het kruis van Christus.
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De Heilige Kruisverheffing is een feest in de liturgie van de 
Rooms-Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk. De liturgische kleur 
op dit feest is rood. De datum valt bij de katholieke en een deel van 
de orthodoxe kerken op 14 september en een ander deel van de 
orthodoxen viert het in lijn met de juliaanse kalender op 27 
september. 

Men dient een onderscheid te maken tussen de overgeleverde 
Kruisvinding door Helena rond 325 en de overgeleverde 
Kruisverheffing door Herakleios rond 628. De Kruisvinding werd 
eeuwenlang op 3 mei gevierd. Later zijn de twee feesten 
samengevoegd op 14 september, de oorspronkelijke feestdag van 
de Kruisverheffing. De begripsverwarring is begrijpelijk maar het is 
belangrijk dat er twee verschillende gebeurtenissen rondom het 
Heilig Kruis op 14 september worden gevierd. 
(Bron: Wikipedia)

Patroonsfeest Onze Lieve Vrouw van Smarten
De dag na het Kruisverheffingsfeest is de Patroonsdag van de kerk 
in Molenhoek: Maria, Onze lieve Vrouw van 7 Smarten. Omdat 
dit op een maandag valt en de kerk dan dicht is, gedenken en 
vieren we in Molenhoek de naamspatroonsdag op zondag 14 
september, tegelijk met het feest van de Kruisverheffing.

Open Monumentendag 2025
Zoals ieder jaar is er de landelijke Open Monumentendag.
Dit jaar is dat op zaterdag 13 en zondag 14 september.

In 1975 was er een ‘Europees Jaar van het Architectonisch 
Erfgoed’. Dit initiatief stimuleerde de zorg voor historische 
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gebouwen in heel Europa, waardoor de basis werd gelegd voor de 
monumentenzorg zoals we die nu kennen. Precies vijftig jaar later 
wordt tijdens de Open Monumentendag stilgestaan bij dit bijzondere 
jubileum en wordt het architectonische erfgoed van Nederland in de 
schijnwerpers gezet met het thema ‘Erfgoed & Architectuur’.

De slogan ‘Gebouw(d) om te blijven’ benadrukt de waarde van de 
verscheidenheid aan historische gebouwen die ons land verrijken 
en nodigt uit om na te denken over de toekomst van dit erfgoed, 
waaronder ook veel kerken en andere religieuze gebouwen. 
Architectuur is meer dan bakstenen en beton. Het weerspiegelt 
onze identiteit, toont de ambities van het verleden en biedt een 
venster op wat komen gaat. Tijdens de Open Monumentendag is er 
dit jaar extra aandacht voor architecten en hun meesterwerken, 
voor bouwstijlen en tijdperken en voor ambacht en vakmanschap.

In onze parochie werken we ook mee aan Open Monumentendag.
De kerkgebouwen in Molenhoek, Mook, Middelaar, Milsbeek en 
Ottersum zijn op zondag open. 
De kapel in Ven-Zelderheide is altijd open.
In de O.L.V. van zeven Smarten kerk in Molenhoek kunnen van 
12.00 – 16.00 uur kunstwerken van onder andere Jacques Maris 
bewonderd worden. Echt de moeite waard.

In de St. Antonius Abt kerk in Mook (eveneens open van 12.00 – 
16.00 uur) wordt het thema ‘Wederopbouw in de jaren 1945 – 
1950’ toegelicht. Hoe hebben de inwoners na terugkomst van 
evacuatie hun leven weer opgepakt, en de gemeenschap letterlijk 
weer opgebouwd? Een heel knappe prestatie!

In de Lambertus en Brigida kerk in Middelaar (open van 12.00 
– 17.00 uur) wordt dit keer de geschiedenis van de heilige Brigida 
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belicht. Wist u bijvoorbeeld dat er jarenlang pelgrimstochten naar 
deze kerk georganiseerd zijn? (zie ook het artikel hieronder)

In Ottersum is de H. Johannes de Doper kerk open van 13.00 – 
16.00 uur. (zie het artikel hieronder)

Brigida-medaillons te bewonderen in Middelaar tijdens 
Open Monumentendag

De heiligen Lambertus en 
Brigida zijn de 
patroonheiligen van de kerk 
in Middelaar, waarbij de 
heilige Brigida de oudste is.

Brigida is een legendarische 
heilige, vermoedelijk geboren 
rond het jaar 453 in Faughart, 
Ierland, en overleden in 523 
in Kildare. Er bestaan talloze 
wonderverhalen en legendes 

over haar. Zo wordt verteld dat elke boom die zij aanraakte 
spontaan begon te bloeien. Een andere legende verhaalt dat zij ooit 
haar natte kleren te drogen hing aan een zonnestraal.

Al vóór het midden van de 17e eeuw trokken pelgrims naar 
Middelaar om de heilige Brigida te vereren, onder wie mensen die 
leden aan oogkwalen. In de tweede helft van de 19e eeuw kreeg 
deze verering een nieuwe impuls. Dit gebeurde onder andere door 
de toekenning van een volle pauselijke aflaat, de oprichting van een 
broederschap van de heilige Brigida en de ontvangst van een 
Brigida-reliek. De in Middelaar aanwezige reliek is beschreven in 
het vorige Parochienieuws.
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Uit deze periode stammen ook de zogenoemde Brigida-medaillons, 
met het opschrift: “H. Brigida, bid voor ons, patrones voor het 
hoornvee”.

De broederschap bezat ook een 
processievaandel, daterend uit 
de periode 1850–1875, met de 
afbeelding van de heilige Brigida. 
Tot na de Tweede Wereldoorlog 
kwamen er nog pelgrims naar 
Middelaar. Het hoofddoel van het 
broederschap was om door 
middel van gezamenlijke gebeden, goede voorbeelden en 
godsdienstige deugden de bescherming van de heilige Brigida af te 
smeken, met name tegen ziekten en rampen die het hoornvee 
konden treffen. 

Op Brigida’s feestdag (1 februari) vond een speciale 
broodzegening plaats.
Het gezegende brood werd daarna gevoerd aan het hoornvee, 
bijvoorbeeld aan koeien die niet tochtig werden. Hoewel het 
broederschap ter ziele is gegaan, leeft de verering van Brigida 
voort. Ook de Middelaarse katholieke vrouwenorganisatie, 
opgericht in 1946, heeft Brigida als patrones en voert haar 
afbeelding op het vaandel. 

Voor de Open Monumentendag in de Middelaarse kerk wordt de 
bijzondere Brigida-reliek uit de kluis gehaald en is er over haar een 
speciale presentatie, waarbij alle voorwerpen en 
bezienswaardigheden die met haar verbonden zijn worden 
tentoongesteld.
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De kerk van Middelaar is op deze Open Monumentendag op 
zondag 14 september geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
Bron: Bedevaart en Bedevaartplaatsen in Nederland, Eric Venbrux 
2022

Open monumentendag in Ottersum
Op zondag 14 september a.s. organiseert de stichting Cultureel 
Erfgoed een open dag in de Ottersumse kerk.
Van 13.00 tot 16.00 uur kan de geïnteresseerde bezoeker terecht. 
Het landelijke thema is dit jaar “Erfgoed en Architectuur”. Tijdens 
rondleidingen die middag wordt aandacht geschonken aan de 
kenmerken van de Art-Deco stijl. Ook is er de mogelijkheid om het 
grote concertorgel te bezoeken. Men krijgt dan uitleg over de 
werking van het instrument en kan het kolossale instrument met zijn 
bijna 2000 orgelpijpen van binnen bewonderen.

Uitnodiging voor 
Sinulogfeest in Molenhoek
Beste Nederlandse en Filipijnse 
gemeenschap,
Kom en vier samen met ons de 
jaarlijkse "SINULOG MOLENHOEK 
TRADITIE" ter ere van het HEILIGE 
KIND JEZUS (SR. STO. NINO) op 
zaterdag 13 september 2025 om 
13:45 uur in de OLV-kerk aan de Stationsstraat 62, Molenhoek.
Voor het Heilige Mis wordt eerst een processie gehouden met de 
beeld van Sto.Nino.

Na afloop van de eucharistie mag iedereen naar de zaal in 
gemeenschapshuis De Wieken voor de culturele presentatie van 
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Sinulog dans, liedjes en heerlijke Filipijnse lekkernijen / warm buffet.

Er is geen toegangprijs, maar drankjes moet men bij de bar zelf 
kopen.
Renna kan men bereiken op 06-22923481 of per e-mail 
renna.baIikbayan.service@gmaiI.com 

Tot dan!
Pastoor Theo Miedema / Renna / Parochie Molenhoek

Kruisbedevaart Kranenburg 2025
7 september om 10.00 uur
In dit weekend van 6/7 september is er in de fusieparochie H. 
Antonius Abt (voormalig VOMMMM-parochies) alleen een 
avondmis op zaterdag 6 september om 19:00 uur in Middelaar.
Op zondag 7 september zijn er bij ons geen H. Missen.
U bent dan in de gelegenheid om een bezoek te brengen aan de 
plechtige eucharistieviering in Kranenburg.

Vanuit onze regio is er een traditie om in Kranenburg (Duitsland) 
een feestelijke H. Mis te vieren om 10.00 uur. Parochianen uit de 
Nederlandse buurtparochies zijn op die dag van harte welkom in 
deze bijzondere viering. 
De slotzegen zal met de relikwie van het H. Kruis van Jezus 
gegeven worden.
Daarna kunt u gezellig een kopje koffie drinken in het parochiehuis. 
Adres: Kircheplatz 1, 47559 Kranenburg.
Informatie: Parochiekantoor van de Petrus en Pauluskerk in 
Kranenburg is open op donderdag en vrijdag van 15.00 – 18.00 uur. 
Tel : 0049 2826 226
Email: stpeterundpaul-kranenburg@bistum-muenster.de
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Rooster vieringen VOMMMM

Ven-Z. Otters. Milsb. Midd. Mook Molenh

30/31 aug 19.00 11.00 9.30

6/7 sept 19.00 
JS

13/14 sept 9.30
19.00

H. Lam-
bertus

za.14.00
Sinulog

zo.11.00
OLV Smt

20/21 sept 19.00 11.00 9.30

27/28 sept 9.30 19.00 11.00

do. 2 okt 19.00 
Rieth.

4/5 okt
11.00

Fusievie
r.

11/12 okt 9.30 19.00 11.00

18/19 okt 19.00 11.00 9.30

25/26 okt 9.30
zeg.grav

19.00 11.15
zeg.grav.

1/2 nov 19.00 11.00
zeg.grav.

9.30
zeg.gra

v.

zo. 2 nov
16.00
Allerz.

15.00
Allerz.
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Ven-Z. Otters. Milsb. Midd. Mook Molenh

8/9 nov 9.30 za. 18.00
St. Mrt.

19.00 11.00

15/16 nov 19.00 11.00 9.30

22/23 nov 9.30 19.00 11.00 JS

29/30 nov 19.00 11.00 9.30

6/7 dec 9.30 19.00 11.00

13/14 dec 19.00 11.00 9.30

JS = Jos Snijders
Sinulog = Sinulogfeest van de Filipijnse gemeenschap
OLV Smt = Patroonsfeest Onze Lieve Vrouw van Smarten
Rieth = Mariakapel aan de Riethorsterweg in Plasmolen
zeg. grav. = aansluitend zegening van de graven
St. Mrt. = Sint Maarten

Allerzielenviering 2 november 2025 om 15.00 
uur te Middelaar
De parochianen, overleden in de periode van 1 november 2019 – 1 
november 2020, zijn nu 5 jaar vernoemd.
Stelt U er prijs op, dat uw dierbare overledene blijvend vernoemd 
wordt, dan kunt U de naam vóór 15 oktober 2025 schriftelijk 
doorgeven aan Liesbeth Lemmens-Wijnhoven, Burchtstraat 29, 
6587 BB Middelaar
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Eerste Communie 2026

Op woensdag 8 oktober om 20.00 uur is er een informatieavond 
voor ouders
die overwegen hun kind de Eerste 
Communie te laten doen.
Deze avond is in de sacristie van de 
kerk in Molenhoek. Ingang aan de 
Kloostertuin, zijstraat van de 
Stationsstraat, eerste deur rechts.

Tijdens deze avond wordt informatie gegeven over de betekenis van 
de Communie en over praktische zaken rond de voorbereiding.

Deelname aan de avond is geheel vrijblijvend.
Wel graag van te voren aanmelden bij:
Elena Jongen, communie@vommmm.nl of 06 14 54 31 03.

De leerlingen in de groepen 4 van de basisscholen in dorpen van de 
fusieparochie H. Antonius Abt (voorheen VOMMMM) ontvangen 
hierover een brief via school.

Aanmelding voor de Eerste Communie:
Via het inschrijfformulier dat op de informatieavond wordt uitgedeeld. 
Dit kunt u na die avond ook downloaden via 
www.vommmm.nl/Parochie-nodig/Sacramenten/Communie.
Daar is ook bovengenoemde brief te vinden.

Vormsel 2026
Op woensdag 22 oktober om 20.00 uur is er een informatieavond 
over het Vormsel.
Deze avond is in de sacristie van de kerk in Molenhoek. Ingang aan de 
Kloostertuin, zijstraat van de Stationsstraat, eerste deur rechts.

Zowel de ouderavond als de lessen worden verzorgd door pastoor 
Theo Miedema.
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De ouders van de leerlingen in de groepen 8 van de basisscholen in 
de dorpen van de fusieparochie H. 
Antonius Abt (voorheen VOMMMM) 
ontvangen hierover een brief via school.
Deze is bedoeld om ouders en kinderen 
die geïnteresseerd zijn in het Christelijk 
geloof informatie te geven over de 
betekenis van het Vormsel en over 
praktische zaken rond de voorbereiding. 
De kinderen mogen ook vriendjes en vriendinnetjes meenemen die de 
groep 8 leeftijd hebben.
Deelname aan de avond is geheel vrijblijvend.
Wel graag van te voren aanmelden bij:
Pastoor Miedema, pastoor@tmiedema.nl 
of 024 696 13 90 / 06 48 46 50 01
Aanmelding voor het Vormsel:
Via het inschrijfformulier dat op de informatieavond wordt uitgedeeld. 
Dit kunt u na die avond ook downloaden via 
www.vommmm.nl/Parochie-nodig/Sacramenten/Vormsel.
Daar is ook bovengenoemde brief te vinden.

Diaconie

Kerktaxi
De kerktaxi in de parochies MMM brengt mensen naar de eigen 
kerk of naar een buurtkerk. Wilt u rijden of gereden worden, bel dan 
met de contactpersoon in uw eigen dorp:
Middelaar: Annie Braks, 024 696 23 51
Mook: Michiel Bakker, 06 202 125 48
Molenhoek: Marian Hax, 024 358 17 30
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VIERINGEN IN MMM  30 aug - 14 dec 2025

  30/31 aug 22e zondag door het jaar
zo 9.30 u. Mook Mis

di  2 sept Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 3 sept Molenhoek 9.00 u. Mis
vr  4 sept Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

6/7 sept 23e zondag door het jaar
za 19.00 u. Middelaar Mis

di  9 sept Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 11 sept Molenhoek 9.00 u. Mis
vr  12 sept Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

13/14 sept 24e zondag door het jaar
za 14.00 u. Molenhoek Mis - Sinulogfeest Filipijnse gemeenschap
za 19.00 u. Middelaar Mis – Patroonsfeest H. Lambertus
zo 11.00 u. Molenhoek  Mis – Patroonsfeest OLV van Smarten
di  16 sept Molenhoek 18.30 u. Rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 18 sept Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  19 sept Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede
Intenties: Chef Keuls; overleden ouders Keuls-Teeuwisse;

20/21 sept 25e zondag door het jaar
zo 9.30 u. Mook Mis
di  23 sept Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 25 sept Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
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vr  26 sept Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 
Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

27/28 sept 26e zondag door het jaar
za 19.00 u. Middelaar Mis
zo 11.00 u. Molenhoek Mis
di  30 sept Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 2 okt Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding

Middelaar 19.00 u. Mis bij Mariakapel Riethorsterweg
vr  3 okt Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

4/5 okt 27e zondag door het jaar
zo 11.00 u. Mook Mis - Fusieviering
di  7 okt Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 9 okt Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  10 okt Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

11/12 okt 28e zondag door het jaar
za 19.00 u. Middelaar Mis
zo 11.00 u. Molenhoek Mis

Intenties: Chef Keuls; overleden ouders van Rens-Janssen;
Overleden ouders Gommers-Könisser en Gerry

di  14 okt Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 16 okt Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  17 okt Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

18/19 okt 29e zondag door het haar
zo 9.30 u. Mook Mis
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di  21 okt Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 23 okt Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  24 okt Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

25/26 okt 30e zondag door het jaar
za 19.00 u. Middelaar Mis
zo 11.15 u. Molenhoek Mis; aansluitend zegening van de graven

Intenties: Thé Janssen en Willy Janssen-Weijers

di  28 okt Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 30 okt Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  31 okt Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

1/2 nov 31e zondag door het jaar – Allerheiligen / Allerzielen
za 15.00 u. Middelaar Allerzielendienst; zegening van de graven
zo   9.30 u. Mook Mis; aansluitend zegening van de graven

di  4 nov Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 6 nov Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  7 nov Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

8/9 nov 32e zondag door het jaar
za 19.00 u. Middelaar Mis
zo 11.00 u. Molenhoek Mis

Intenties: Chef Keuls; overleden ouders Keuls-Teeuwisse;

di  11 nov Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 13 nov Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  14 nov Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede
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15/16 nov 33e zondag door het jaar
zo 9.30 u. Mook Mis

di  18 nov Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 29 nov Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  21 nov Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

22/23 nov Christus Koning
zo 9.30 u. Middelaar Mis
zo 11.00 u. Molenhoek Mis

Overleden ouders Gommers-Könisser en Gerry

di  25 nov Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 27 nov Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  28 nov Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

29/30 nov 1e zondag van de Advent
zo 9.30 u. Mook Mis

di  2 dec Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 4 dec Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  5 dec Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans

6/7 dec 2e zondag van de Advent
za 19.00 u. Middelaar Mis
zo 11.00 u. Molenhoek Mis

Intenties: Chef Keuls; overleden ouders van Rens-Janssen

di  9 dec Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 11 dec Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  12 dec Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede
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13/14 dec 3e zondag van de Advent
zo 9.30 u. Mook Mis

di  16 dec Molenhoek 18.30 u. rozenkrans; 19.00 u. Mis
do 18 dec Molenhoek 9.00 u. Mis; aansluitend Aanbidding
vr  19 dec Mook 9.00 u. Mis; aansluitend 

Barmhartigheidsrozenkrans
Molenhoek 19.00 u. Rozenkrans voor vrede

Overzicht Doordeweekse Vieringen

Dinsdag 18.30  Rozenkransgebed
19.00  Eucharistie Molenhoek

Woensdag 9.00  Eucharistie Milsbeek

Donderdag 9.00  Eucharistie
Aansluitend Aanbidding tot 10.00 uur Molenhoek

Vrijdag
9.00  Eucharistie
Aansluitend 
Barmhartigheidsrozenkrans

Mook
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Algemene VOMMMM-gegevens

CONTACT VOMMMM
Sacristie Ottersum, St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum, tel. 06 42988576, 
alleen tijdens openingstijd: dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
Aanmelding, afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens kunt u 
doorgeven aan de ledenadministratie via administratie@vommmm.nl 
Website: www.vommmm.nl 

PASTOOR VOMMMM
Pastoor Theo Miedema, De Hove 1, 6585 AN Mook
E-mail: pastoor@tmiedema.nl
Tel. 024 6961390 (eerst dit nummer bellen).
Indien dringend contact nodig: 06 48465001
Bij geen gehoor: 06 23766873 (parochietelefoon Vera Dijkman)

KERKBESTUUR VOMMMM  St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum
E-mail: kerkbestuur@vommmm.nl
Voorzitter: pastoor Theo Miedema
Vicevoorzitter: Rob Peperzak
Secretaris: Jacq Thomassen-Mans
Penningmeester: Rob Peperzak
Gebouwen / onroerend goed: Wim Thoonen
Lid: André Kolodziejak
Extra leden: vacatures 

PAROCHIENIEUWS
Redactie: Elena Jongen (red. Mol.) en Hans Derks (red. Mid.)
Volgende uitgave: 7 december 2025
Kopij parochieblad: vóór 21 november 2025  inleveren eljongen@xs4all.nl 
Coördinatie bezorging: Middelaar: Carla Wienhofen, 06 38373223; 
Mook: Michel Voet, 024 6962469/06 45146492; 
Molenhoek: Joop Hax, 024 3581730.
Wilt u geen Parochienieuws ontvangen, geeft u dit dan door aan uw 
coördinator van de bezorging.
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MIDDELAAR – postadres: Dorpsstraat 49, 6587 AW Middelaar (pastorie).
Kerngroep Middelaar: Hans Derks,  06 53317597; Diny Rohrbach, 
06 21357946; Hanny Janssen-Hendriks, 06 49848234,
Carla Wienhofen, 06 38373223 .
Misintenties: Lia Leijen, Dorpsstraat 18, 6587 AZ Middelaar, 024 6962888, 
lia.leijen@ziggo.nl 
Contactpersoon uitvaarten: Diny Rohrbach, 06 21357946.
Contactpersoon kosters: Wienand Wienhofen, 06 22306791.
Rek.nr. Parochie Mid.: NL19RABO0131632884; pastoraat en kerkgebouw.
Brigidafonds Par. Mid.: NL25RABO0131621815 alleen kerkgebouw.
ANBI-nummer parochie Middelaar: 824110547.

MOOK – postadres: De Hove 1, 6585 AN Mook (pastorie).
Kerngroep Mook: Sjaak Lucassen, 024 6962976; Yvonne van Rooij, 024 
8458029; Wim Thoonen, 06 51452184
Koster: Michel Voet, 024 6962469 / 06 45146492.
Misintenties: tel. 06 23766873.
Contactpersoon uitvaarten: Michel Voet, tel. 024 6962469; 06 45146492 
Rek.nr. Parochie Mook: NL51RABO0131614266; t.n.v. Parochie St. 
Antonius Abt, Mook. Pastoraat en kerkgebouw. 
ANBI-nummer parochie Mook: 2575528.

MOLENHOEK – postadres: Stationsstraat 62, 6584 AW Molenhoek.
Kerngroep Molenhoek: Will Theunissen, 024 3584589; Elena Jongen, 024 
3583181.
Koster-contactpersoon: Elena Jongen, 024 3583181.
Misintenties: parochiemolenhoek@vommmm.nl of Elena Jongen 024 
3583181 of woensdagochtend in de sacristie van 10.00 tot 11.30 uur.
Contactpersoon uitvaarten:  Elena Jongen, 024 3583181.
Sacristie open: op woensdagochtend van 10.00 - 11.30 uur.
Rek.nr. Parochie Mol.: NL86RABO0131631969; pastoraat en kerkgebouw. 
Steunfonds Par. Mol.: NL30RABO0131654608; NL41INGB0005240386 
alleen kerkgebouw.
ANBI-nummer parochie Molenhoek: 824114607.
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